
Vraag: 
In de Bijbelstudie over het bidden schrijft u: “Ook het bidden met de handen rechtop tegen elkaar 
zoals men dit doet in rooms-katholieke kringen, is overgenomen uit het boeddhisme en 
hindoeïsme.” Toch vond ik deze afbeelding op uw site: 
 

 
 
Misschien is het beter deze afbeelding te vervangen? 
 
Antwoord: 
Bedankt voor uw betrokkenheid en oplettendheid, maar ik kan u gelukkig geruststellen dat op deze 
afbeelding geen sprake is van bidden en wel om twee redenen: deze afbeelding is afkomstig uit 
een orthodoxe Joodse adverkit, dat is een CD met afbeeldingen die de kranten gebruiken om 
advertenties en pagina’s op te vullen voor speciale gelegenheden zoals b.v. de Joodse feestdagen 
of in dit geval de viering van de Shabat. Joden, en zeker orthodoxe Joden, bidden NOOIT met de 
handen tegen elkaar, dat is voor hun vreemd. Bovendien staat de Qidush-beker op tafel en pas als 
de Joodse man hem opheft en omhoog houdt spreekt hij een kort gebed of beter gezegd een 
zegenspreuk uit, en ook dat doet men nooit met gevouwen handen of met de handen tegen elkaar. 
Dat meisje is dus niet aan het bidden, maar kijkt gewoon vol verwondering naar de aangestoken 
shabat-lichtjes. Ik hoop dat ik dit misverstand hiermee heb kunnen ophelderen en ik dank u 
nogmaals voor uw betrokkenheid. 
  
Met vriendelijke groet, 
Werner Stauder 


