
Vraag: 
Onlangs is onze zoon geboren en we hebben hem "Levi" genoemd. Gewoon omdat we dit een 
mooie naam vonden. Na van iedereen gehoord te hebben: waarom een joodse naam?, zijn we 
benieuwd geworden naar de betekenis van deze naam. Alsmede hoe de naam "Levi" geschreven 
wordt in het origineel. Graag zoek ik antwoord op deze 2 vragen. 
 
Antwoord: 
Om te beginnen wil ik u heel hartelijk feliciteren met de geboorte van uw zoontje Levi. De keuze 
voor deze naam is uitstekend, want Levi heeft zich nu aangesloten bij jullie gezin. De naam Levi 
betekent namelijk "de zich aansluitende" ofwel "de aanhankelijke". In het Hebreeuws wordt deze 
naam van rechts naar links geschreven met de letters Lamed, Vav en Yod.  
 

 לוי
 
Om te zien hoe dit eruit ziet in het lettertype dat in de bijbelstudies op deze site wordt gebruikt zou 
u even de bijgesloten lettertype Galil in uw Fonts-map onder windows moeten: 
 

yvl 
 
Ik hoop dat ik u hiermee heb kunnen helpen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Werner Stauder 


