Vraag:

Ik begrijp dat je het heel druk hebt, maar ik heb toch een vraag die ik nergens terug vind. Waarom
klagen de Israélieten als ze uit Egypte zijn over eten als ze zoveel dieren bij zich hebben? Ze
krijgen kwartels en manna, maar als ik het juist lees vertrekken ze toch met vee?

Antwoord:

bedankt voor je mailtie met de vraag waarom de Israélieten in de woestijn klaagden over het eten
terwijl ze toch in principe genoeg vee hebben meegenomen bij hun uittocht uit Egypte, om het hele
volk ermee te kunnen voeden. Op zich klopt dat wel, maar hoe lang hadden ze het daarmee
kunnen doen zonder de veestapel weer aan te kunnen vullen? In elk geval beslist geen 40 jaar! De
voorraad zou een keer opraken. En dan? Bovendien hadden ze ook nog hun verplichtingen
tegenover de Eeuwige. Wat hadden ze moeten offeren als de dieren op waren? De offerdienst
moest koste wat het kost onafgebroken doorgaan en mocht door gebrek aan offerdieren beslist
niet in gevaar gebracht worden. Het vee dat zij bij hun vertrek meegenomen hebben was derhalve
niet ter consumptie bedoeld, maar voor de offerdienst. Als u Leviticus 1 t/m 7 daarop naleest, dan
zult u zien welk een enorme hoeveelheid dieren er dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks
geofferd moesten worden. |k denk dat u wel zult begrijpen wat ik hiermee bedoel.
Consumptievlees voor het volk moest dus elders vandaan komen, vandaar de Eeuwige de
kwartels gestuurd heeft.

Ik hoop dat ik uw vraag hiermee voldoende heb kunnen beantwoorden.

Met vriendelijke groeten,
Werner Stauder



