
Vraag: 
Gaat de ziel of geest van de mens meteen na de dood van het lichaam naar de hemel, of is er 
eerst een soort van tussenfase en komt de hemel pas in beeld na de laatste oordeelsdag? 
 
Antwoord: 
De mens bestaat uit drie delen: lichaam, ziel en geest. Bij het overlijden vindt er een scheiding 
plaats tussen de zichtbare en onzichtbare delen. Het lichaam wordt begraven en hoort daar te 
blijven tot de dag van de opstanding, maar waar de ziel en geest van de mens naartoe gaan is 
afhankelijk van het geloof en de leefwijze van de overledene. Degenen die een leven hebben 
geleid dat G'd welgevallig is, gaan naar Gan Eden, het hemelse Paradijs, en alle overigen gaan 
naar Sheol ofwel de Hades, het dodenrijk tot Yom haDin, de Dag des oordeels. Ik heb een aantal 
studies geschreven waarin uw vragen uitvoerig worden behandeld: 
 
080. Het Paradijs - Gan Eden 
 
079. Lichaam, ziel en geest – haGuf v’haNefesh v’haRuach 
 
082. Dag des Oordeels - Yom haDin deel 1 
 
083. Dag des Oordeels - Yom haDin deel 2 
 
 
084. Dag des Oordeels - Yom haDin deel 3 
 
 
Ik hoop dat ik u hiermee een beetje verder kan helpen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Werner Stauder 


